
Het Woord voor Vandaag – week 05 

Maandag 26 januari 

‘… en allen werden genezen’ (Hand. 5:16)(NBV21). 
 

De genezingsbediening van de nieuwtestamentische gemeente. 

Voordat Jezus deze aarde verliet, zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde 
doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader’ (Joh. 14:12). En dat deden ze. ‘De 
apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk… er werden zelfs zieken op 
draagbedden of matten buiten op straat gelegd, in de hoop dat toch tenminste de schaduw van 

Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom 

Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee… en allen werden genezen’ (Hand. 
5:12, 15-16). Iemand zou kunnen zeggen: ‘O, maar dat was alleen in het begin van het boek 
Handelingen, om hun woorden over Christus’ opstanding te bevestigen.’ Laten we dan eens kijken 
naar het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen en lezen wat er dertig jaar later in de kerk 

gebeurde. ‘Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur van 

het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang 

bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door 

koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas 

hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid 

terug’ (Hand. 28:7-9). De nieuwtestamentische kerk gaf gevolg aan een van de laatste instructies 

die Jezus aan zijn leerlingen gaf voordat Hij naar de hemel terugkeerde: ‘Trek heel de wereld rond 

en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen… het geloof zal gepaard gaan met de volgende 
tekenen: zij die geloven zullen in mijn naam… zieken weer gezond maken door hun de handen op 
te leggen’ (Marc. 16:15, 17-18). Dat betekent dat je in geloof mag bidden en op God mag 

vertrouwen voor genezing. 

 
Dinsdag 27 januari 

‘Zing een loflied voor de Here, allen die met God leven! Het is goed als Gods kinderen Hem loven’ 
(Ps. 33:1)(HetBoek). 

 

Prijs de Heer!! 

Van de 150 psalmen die in de Bijbel staan, is het overheersende terugkerende thema ‘prijs de 
Heer’! Het boek is als een memo van psalmisten met de boodschap: ‘Vergeet niet om vandaag de 

Heer te prijzen.’ In Psalm 34 schrijft David: ‘De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond 
is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer, de nederigen zullen het met 

vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer, sluit u aan om zijn naam te verheffen’ 
(Ps. 34:2-4). In Psalm 113:1-3 schrijft de psalmist: ‘Loof, dienaren van de Heer, loof de naam van 
de Heer. De naam van de Heer zij geprezen van nu tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt 

tot waar zij ondergaat zij geloofd de naam van de Heer.’ In Psalm 118:24 zegt de psalmist: ‘Dit is 
de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.’  In Psalm 119:164 zegt de 
psalmist: ‘Ik zing U dagelijks zevenmaal lof.’  Wij hebben koffie- en theepauzes; zij hadden 

lofprijspauzes’. Uiteindelijk komen we aan bij Psalm 150, de laatste psalm. In vers 6, het laatste 
vers van de laatste psalm, worden we er opnieuw aan herinnerd: ‘Alles wat adem heeft, loof de 
Heer.’ Dat betekent dat zolang je leeft en ademt, het goed is om de Heer te prijzen. Wat je 

vandaag ook doet, of nalaat te doen, vergeet niet om de Heer te prijzen. 
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Woensdag 28 januari 

‘Oprechte woorden sterken…’ (Job 6:25)(NBV21). 
 

Je woorden hebben kracht. 

Hier zijn twee verhalen uit de geschiedenis die illustreren hoe de kracht van je woorden anderen 

kan beïnvloeden: 1) Op een dag diende een misdienaar de priester tijdens een mis in een 

dorpskerk. De jongen, nerveus in zijn nieuwe rol, liet per ongeluk de wijnkaraf vallen. De priester 

sloeg hem hard op zijn wang. Vervolgens riep hij met een norse stem, hoorbaar voor de hele 

gemeente: ‘Ik wil jou nooit meer aan de communietafel, wegwezen jij!’ Die jongen werd 
maarschalk Tito, de communistische dictator die Joegoslavië decennialang met harde hand 

regeerde. 2) Op een dag diende een andere jongen een bisschop tijdens de zondagsmis in een 

grote kathedraal. Ook hij liet per ongeluk de wijnkaraf vallen. De bisschop draaide zich naar hem 

om, maar in plaats van boos te reageren, fluisterde hij zachtjes met een warme twinkeling in zijn 

ogen: ‘Ooit zul jij een groot priester worden.’ En dat werd hij. Die jongen groeide op tot 
aartsbisschop Fulton Sheen, wiens wekelijkse preken op televisie door miljoenen Amerikanen 

werden beluisterd. Jouw woorden hebben de kracht om op te bouwen of af te breken, te 

verlichten of te verwarren, vrede te brengen of verdeeldheid te zaaien. De kinderlijke uitspraak 

‘schelden doet geen pijn’ klopt gewoon niet. Jouw woorden kunnen wel degelijk pijn doen. Ze 

kunnen verwonden - soms diep. Maar ze kunnen ook zelfvertrouwen opbouwen, vriendschappen 

scheppen, hoop geven, zegeningen brengen en genezing bewerkstelligen: ‘Een vriendelijk woord 
is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam’ (Spr. 16:24). Bid daarom zoals 
David: ‘Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, 
Heer…’ (Ps. 19:15). 
 

Donderdag 29 januari 

‘En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet…’ (Hebr. 13:16)(HSV). 

 

Zoek naar mogelijkheden om ‘goed te doen’. 
Petrus beschrijft het leven van Jezus met deze woorden: ‘Hij trok als weldoener door het land’ 
(Hand. 10:38). Dus, meer op Christus lijken betekent zoeken naar mogelijkheden om goed te 

doen. Iemand schreef: ‘Wanneer mensen onredelijk, inconsequent, egocentrisch en arrogant zijn, 
heb ze dan toch lief. Wanneer mensen volhouden dat jouw goedheid egoïstische motieven bevat, 

blijf dan toch goeddoen. Als je succesvol bent, kun je zowel neppe vrienden als echte vijanden 

krijgen. Probeer toch succesvol te zijn. Als je eerlijk bent, zullen sommigen proberen je woorden 

tegen je te gebruiken. Wees toch eerlijk. Als je vandaag goeddoet, zijn sommigen het morgen 

misschien vergeten. Doe het toch. Als je laat zien dat je grootse plannen hebt, wees dan niet 

verbaasd als je tegenstand ondervindt van kleingeestige mensen. Denk toch groot. Wat je 

jarenlang hebt opgebouwd, zullen sommigen misschien in één nacht proberen te af te breken. 

Bouw desondanks.’ President Theodore Roosevelt zei: ‘Het is niet de criticus die telt; niet de man 
die met opgeheven vinger wijst… waar de doener van daden het beter had kunnen doen. De eer 

komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, wiens gezicht bevlekt is door stof, zweet 

en bloed; die moedig strijdt; die fouten maakt, die keer op keer tekortschiet… die weet wat het is 

om te streven naar grote prestaties, die in het beste geval uiteindelijk de triomf van grote 

prestaties kent, en die in het ergste geval, als hij faalt, faalt terwijl hij groots durft te dromen en 

niet bij die laffe geesten hoort die zowel de overwinning als de nederlaag niet kennen.’ Zoek dus 
naar mogelijkheden om goed te doen. 
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Vrijdag 30 januari 

‘De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de 

handen van deze Filistijn’ (1 Sam. 17:37)(NBV21). 

 

Deze ervaring bereidt je voor. 

Elke ervaring in ons verleden heeft ons voorbereid op een toekomstige kans. God redt niet alleen 

onze ziel; Hij redt als het ware ook onze ervaringen, Hij doet er namelijk iets mee ten goede, zowel 

met de goede als de slechte ervaringen. Dat doet Hij door ons karakter te vormen, onze gaven te 

ontwikkelen en ons lessen te leren die we op geen andere manier kunnen leren. De belangrijkste 

lessen in de leerschool van het leven leren we door ervaringen uit de eerste hand. De tests kunnen 

uitdagend zijn, maar geen enkel leerplan is effectiever. En je slaagt voor de test wanneer je erdoor 

groeit in karakter, je gaven ontwikkelt of de les leert die God je door die ervaring probeert bij te 

brengen. God is aan het werk in je leven. Hij helpt je om je voor te bereiden op momenten die je 

bestemming bepalen. En Hij doet dit op manieren die praktisch onmerkbaar zijn. David besefte 

dat het doden van de leeuw en de beer hem voorbereidde om Goliat te verslaan. Pas wanneer je 

voor je grootste uitdaging staat, onthult God hoe, wanneer en waar Hij je heeft voorbereid. Dan 

besef je dat de strijd al lang gewonnen was voordat je op het slagveld stond. Mozes moest veertig 

jaar lang schapen hoeden voordat hij de kudde Israëlieten kon leiden. De discipelen moesten 

vissen naar vissen voordat ze konden vissen naar mensen. Aan elke goddelijke opdracht gaat een 

periode van voorbereiding vooraf. En als we ons daarin voegen, zal God zijn belofte nakomen. 

Doen we dat niet, dan houdt Hij zich ook in. Want God wil niet dat we falen. De tijd die je in de 

schaduw doorbrengt, bereidt je voor op het moment waarop je in de schijnwerpers staat. De tijd 

die je aan de zijlijn doorbrengt, bereidt je voor om in de frontlinie te staan - en te winnen. 

 

Zaterdag 31 januari 

‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet’ (Pred. 9:10)(NBV21). 

 

Doe altijd je best. 

In een tijdschrift stond een keer het levensverhaal van een ‘éénnootmuzikante’. Het verhaal 
vertelde stap voor stap hoe de vrouw haar dagelijkse routines van eten en een dutje volgde tot 

het tijd was voor het avondconcert. Ze inspecteerde zorgvuldig haar viool, ging op haar plek zitten, 

zette haar bladmuziek klaar en stemde haar instrument. De dirigent gaf vakkundig aanwijzingen 

aan de ene groep muzikanten na de andere, tot eindelijk haar moment aanbrak. Het was tijd voor 

haar ene noot! De dirigent wendde zich tot de violiste en gaf haar een teken om haar noot te 

spelen. Dat deed ze, en toen was het moment voorbij. Het orkest speelde verder en de ‘één-noot’ 
vrouw zat rustig de rest van het concert uit - niet met een gevoel van teleurstelling dat ze maar 

één noot had gespeeld, maar met een gevoel van tevredenheid dat ze haar ene noot zuiver, op 

tijd en met al haar kunnen had gespeeld. Jezus vertelde het verhaal van een man die op reis ging 

en zijn drie dienaren talenten gaf om namens hem te beheren. De een kreeg vijf talenten, de 

ander twee talenten en de derde één talent, ‘ieder naar wat hij aankon’ (Matt. 25:15). ‘Ieder naar 
zijn bekwaamheid,’ zegt de HSV. De Bijbel zegt dat we in de hemel beloond zullen worden voor 
onze dienst aan Christus hier op aarde. Hoe zal God bepalen wat jouw beloning zal zijn? Volgens 

Jezus is dat ‘naar ieders bekwaamheid’. Of zoals Salomo het verwoordde: ‘Doe wat je hand te 
doen vindt. Doe het met volle inzet.’ Met andere woorden: doe je best met wat God jou gegeven 

heeft. 
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Zondag 1 februari 

‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult’ (Ps. 90:12)(NBV21). 

 

Stel de juiste prioriteiten. 

Toen Lee Atwater campagneleider werd voor president George Bush en voorzitter van het 

Republikeins Nationaal Comité, had hij de twee dingen die hij wilde bereiken al op veertigjarige 

leeftijd bereikt. Toen werd er een kwaadaardige hersentumor bij hem geconstateerd. Kort voor 

zijn dood schreef hij deze ontnuchterende woorden: ‘Ik heb meer rijkdom, macht en prestige 
verworven dan de meesten. Maar je kunt alles verwerven wat je wilt en je toch leeg voelen. Welke 

macht zou ik niet inruilen voor wat meer tijd met mijn gezin? Welke prijs zou ik niet betalen voor 

een avondje met vrienden? Er was een dodelijke ziekte voor nodig om me met die waarheid te 

confronteren, maar het is een waarheid die het land op mijn kosten kan leren. Ik lig hier in mijn 

slaapkamer, mijn gezicht opgezwollen van de prednison, mijn lichaam tot zo goed als niets in 

staat. De artsen willen nog steeds geen antwoord geven op die knagende vraag hoe lang ik nog 

heb. Sommige nachten kan ik niet slapen, zo bang ben ik dat ik nooit meer wakker word. Ik heb 

een lange weg afgelegd sinds de dag dat ik president Bush vertelde dat zijn thema ‘vriendelijker 
en aangenamer’ een mooi idee was, maar dat het ons geen stemmen zou opleveren. Ik zei altijd 
tegen de president dat hij misschien wel vriendelijker en aangenamer zou kunnen zijn, maar dat 

ik dat niet zou zijn. Wat had ik het mis. Er is niets belangrijkers in het leven dan relaties, en niets 

aangenamer dan menselijk contact. Als je wijs bent, zijn je prioriteiten in het leven: God op de 

eerste plaats, je familie op de tweede en je carrière op de derde. ‘Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult.’ 
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