
Het Woord voor Vandaag – week 04 

Maandag 19 januari 

‘Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; 

ze is een geschenk van God’ (Efez. 2:8)(NBV21). 

 

Verlossing is een geschenk. 

Jack Welch, die General Electric door een aantal van de meest winstgevende jaren leidde, schreef 

een boek over winnen. Hij verzamelde allerlei soorten vragen die mensen hem hadden gesteld en 

schreef er, samen met zijn antwoorden, een managementboek over. Eén vraag was: ‘Denk jij dat 
je naar de hemel gaat als je doodgaat?’ Als antwoord somde Jack een aantal fouten op die hij in 
het zakenleven en in zijn privéleven had gemaakt, waaronder twee echtscheidingen. Toen zei hij: 

‘Dus wat de hemel betreft, wie weet? Maar als er ook punten worden gegeven voor je met hart 

en ziel voor mensen inzetten en er elke dag voor 100 procent voor gaan, dan maak ik volgens mij 

kans!’ Maar naar de hemel gaan gaat niet over aandacht schenken aan mensen of elke dag je 

uiterste best doen. Het gaat erom of je je vertrouwen stelt in Jezus Christus en in Hem alleen. 

Misschien is het voor succesvolle zakenmensen moeilijker om deze waarheid te begrijpen dan 

voor anderen, vanwege hun eigen gedrevenheid, visie en energie die hen hebben geholpen 

succesvol te worden. Maar gaat het om de hemel, dan tellen die eigenschappen niet mee. 

Niemand kan de hemel verdienen; het is een geschenk. ‘Het loon van de zonde is de dood, maar 

de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 6:23). 
Hebreeën 6:4 noemt het ‘de hemelse gave’. En de apostel Paulus schrijft: ‘Door die genade bent 
u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van 

God en geen gevolg van uw daden’ (Efez. 2:8-9).  

 

Dinsdag 20 januari 

‘… je zult rijkelijk beloond worden in de hemel’ (Matt. 5:12)(NBV21). 

 

Je beloningen in de hemel. 

De historicus Edward Gibbon volgde de snelle verspreiding van het christendom in de tijd van het 

Romeinse Rijk en noemt daarvoor vijf redenen: 1) De vurigheid van de eerste christenen. 2) De 

kracht van wonderen. 3) De zuivere moraal van de christenen. 4) De efficiënte kerkelijke 

organisatie. 5) Het geloof in toekomstige beloningen. De Bijbel spreekt vaak over onze beloningen 

in de hemel. Hier zijn een paar voorbeelden: ‘Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij 
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je… want je zult rijkelijk beloond 
worden in de hemel’ (v. 11-12). ‘Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen 
en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen’ 
(Matt. 16:27). ‘Wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal 

zeker beloond worden’ (Marc. 9:41). ‘Laat u niet de prijs ontzeggen’ (Kol. 2:18)(HSV). ‘Ik kom 
spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden’ (Op. 22:12). Hier is de 
volgorde van die gebeurtenissen: de Heer zal zelf uit de hemel neerdalen, de doden in Christus 

zullen opstaan, de verlosten die nog in leven zijn, zullen samen met hen op de wolken worden 

weggevoerd en gaan in de lucht de Heer tegemoet, en wij zullen onze verheerlijkte lichamen en 

vervolgens onze eeuwige beloning ontvangen (zie 1 Tess. 4:16-17). ‘Het vuur zal laten zien wat 
ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond’ (1 Kor. 
3:13-14). ‘Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die 

u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn’ (1 Kor. 15:58). 
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Woensdag 21 januari 

‘… bouwt elkander op…’ (1 Tess. 5:11)(NBG). 
 

Bouw elkaar op. 

In plaats van opbouwen zou je ook kunnen zeggen: sterken, bemoedigen of motiveren. Mogelijk 

zijn er op dit moment mensen in je omgeving die iemand nodig hebben die een zegen over hen 

uitspreekt. Weet je hoeveel het zal betekenen wanneer jij ze bijvalt, laat weten dat je trots op ze 

bent en ze tot geweldige dingen in staat acht? Iedereen heeft het nodig om opgebouwd te 

worden. Dus, wat voor zaadjes plant je in je kinderen, in je partner, in je vrienden? Ken je mensen 

in wie je gelooft? Heb je het ze laten weten? Zou je erachter willen komen hoe je hun leven kunt 

verbeteren? Heb je naar hun dromen geluisterd? Heb je ontdekt wat God volgens hen zelf in hun 

hart heeft gelegd? Heb je ze laten weten dat je achter ze staat? Dat is wat een ‘opbouwer’ doet! 
Henry Ford werd aan Thomas Edison voorgesteld als ‘de man die probeert een auto te bouwen 
die op benzine rijdt’. Toen Edison het hoorde, zei hij: ‘Een auto met een eigen krachtbron; wat 

een briljant idee.’  Tot dan toe had niemand Ford aangemoedigd en had hij bijna besloten het op 
te geven. Maar toen verscheen Edison op het toneel en liet merken dat hij in hem geloofde. Dat 

was een beslissend moment in Henry Fords leven. Hij zei: ‘Ik dacht dat ik een goed idee had, maar 

ik begon aan mezelf te twijfelen. Toen kwam er een van de grootste geesten die ooit geleefd heeft 

en gaf me zijn volledige goedkeuring.’  Je weet niet half wat voor kracht ervanuit gaat of hoeveel 
het betekent wanneer je tegen iemand zegt: ‘Ik geloof in je. Je hebt het in je. Ik sta voor de volle 
100 procent achter je.’  
 

Donderdag 22 januari 

‘U krijgt niets omdat u niet bidt’ (Jak. 4:2)(NBV21). 
 

Geloof God voor meer. 

Sommige mensen denken dat we God niet te veel moeten vragen; dat zou maar egoïstisch zijn. 

Maar God wil wel dat je vraagt. ‘U krijgt niets omdat u niet bidt.’ Als je niet vraagt, dan zet je je 

geloof niet in werking. Jezus zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren’ (Matt. 9:29). Of zoals 

de HSV zegt: ‘Het zal u gaan naar uw geloof.’ Je moet leren vrijmoedig te bidden met de 

verwachting en het geloof dat God meer kan doen dan je denkt. ‘Vraag het Mij en Ik geef je de 
volken in bezit, de einden der aarde in eigendom’ (Ps. 2:8). Dat is een vrijmoedig gebed! Maar als 
God je zegt dat je het mag bidden, is dat omdat Hij bereid is het te verhoren. Je hebt misschien 

een droom in je hart, maar je ziet niet in hoe die ooit werkelijkheid zou kunnen worden. Jezus 

voedde vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. Hij is een God van vermenigvuldiging. 

Hij kan je tijd vermenigvuldigen en je helpen meer gedaan te krijgen. Hij kan je wijsheid 

vermenigvuldigen en je helpen betere beslissingen te nemen. Hij kan soms zelfs je financiën 

vermenigvuldigen: ‘Hij nu die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en 
uw zaaigoed doen toenemen…’ (2 Kor. 9:10)(HSV). God wil dat je floreert, niet dat je genoegen 
neemt met overleven. Een overlevingsmentaliteit weerhoudt je van het beste wat God heeft. 

Schud het van je af en zeg: ‘God, er staat in uw Woord dat alles wat ik meemaak, ook de nare 
dingen, bijdraagt aan het goede omdat ik volgens uw voornemen geroepen ben (zie Rom. 8:28). 

Ik ben misschien door het vuur gegaan, heb hongersnood en overstromingen meegemaakt, maar 

ik weet dat dit mijn tijd van genade is. Het is mijn tijd om meer van Uw goedheid in mijn leven te 

zien.’ Geloof God voor meer. 
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Vrijdag 23 januari 

‘Geef die onbeschroomdheid dus niet op, u zult er rijk voor worden beloond. Blijf juist volharden, 

want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr. 10:35-36)(NBV21). 

 
Waar een wil is, is een weg. 

Begin jaren vijftig werd een onderofficier bij de Amerikaanse marine uit militaire dienst ontslagen 

nadat bij hem kanker was geconstateerd - destijds een standaardprocedure in het leger. Het 

verlies van zijn baan was een flinke klap, maar hij was vastbesloten om zowel zijn gezondheid als 

zijn baan terug te krijgen. Met geloof en vastberadenheid ging hij de ziekte te lijf die zijn lichaam 

probeerde over te nemen. Op een gegeven moment gaf men hem nog maar twee weken te leven, 

maar uiteindelijk genas hij van zijn kanker. Irwin Rosenberg (want zo heette hij) richtte zich 

vervolgens op zijn verlangen om marineofficier te worden. Hij ontdekte echter dat de regelgeving 

het herintreden van iemand die met kanker was ontslagen, verbood. Iedereen zei tegen Irwin: 

‘Geef het op. Er is een wet van het Congres nodig om weer bij de marine te worden toegelaten.’ 
Dat bracht hem op een idee - hij zou kijken of hij die wet erdoor zou kunnen krijgen! Na 

maandenlang aan deuren te hebben geklopt en juridische procedures te hebben doorlopen, 

ondertekende president Truman een speciale wet die Irwin toestond opnieuw dienst te nemen 

bij de marine. En raad eens wat er toen gebeurde? Irwin Rosenberg werd schout-bij-nacht bij de 

Zevende Vloot van de Verenigde Staten! Het gezegde luidt: ‘Waar een wil is, is een weg.’  Wanneer 
je een onwrikbaar geloof hebt en je wil in lijn is met Gods wil, worden alle dingen mogelijk. ‘Geef 
die onbeschroomdheid dus niet op, u zult er rijk voor worden beloond. Blijf juist volharden, want 

als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.’   

 
Zaterdag 24 januari 

‘… dien elkaar in liefde’ (Gal. 5:13)(NBV21). 
 
Dien elkaar in liefde. 

In 1881 liep er een man langs het huis van een rijke familie. Hij was onlangs aangesteld als 

directeur van een instituut dat leerkrachten opleidde. In de veronderstelling dat hij een van de 

tuinmannen was die haar man had ingehuurd, vroeg de vrouw des huizes hem of hij wat hout 

voor haar wilde hakken. De directeur glimlachte, knikte, trok zijn jas uit en hakte het hout. Toen 

hij de armlading hout naar de keuken van de vrouw droeg, herkende een dienstmeisje hem en 

snelde naar haar bazin om haar te vertellen wie hij was. De volgende ochtend verscheen de vrouw 

op zijn kantoor. Ze verontschuldigde zich uitgebreid en zei herhaaldelijk: ‘Ik wist niet dat u het 
was die ik aan het werk had gezet.’ Hij antwoordde ruimhartig: ‘Het is helemaal prima, mevrouw. 
Ik ben graag bezig en doe mijn vrienden met genoegen een plezier.’ De vrouw was zo onder de 
indruk van zijn manier van doen en zijn vergevingsgezindheid dat ze het instituut royale donaties 

schonk. Ze overtuigde ook veel van haar rijke vrienden en kennissen om hetzelfde te doen. 

Uiteindelijk haalde de directeur met deze ene houthakactie net zoveel geld op voor het instituut 

als met vele andere fondsenwervende evenementen. De Bijbel zegt: ‘… dien elkaar in liefde, want 
de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (v. 13-14). Wat kunnen we 

leren van dit verhaal? Twee dingen: 1) Elk zaadje van vriendelijkheid dat je zaait, brengt 

uiteindelijk een oogst van zegen in je leven. 2) De manier om vooruit te komen in het leven is door 

anderen lief te hebben en te dienen.  
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Zondag 25 januari 

‘Want wie veracht de dag van de kleine dingen?’ (Zach. 4:10)(HSV). 
 

Begin klein en behoud een winnaarsmentaliteit. 

Juan groeide op in Puerto Rico als zoon van een voorman op een suikerrietplantage. Hij kwam uit 

een gezin van acht en woonde in een schamel optrekje met drie kamers, een aarden vloer en geen 

toilet. Zijn eerste baantje, op zesjarige leeftijd, was achter de ossen aan lopen om de 

suikerrietvelden om te ploegen. Hij werkte acht uur per dag en verdiende één dollar. Juan zei dat 

hij op de suikerrietvelden belangrijke lessen leerde, zoals op tijd komen, hard werken en loyaal 

en respectvol zijn tegenover je werkgevers. Zijn baantje en karige inkomen vormden een grote 

bron van zelfvertrouwen. Op zevenjarige leeftijd kreeg hij een baantje op een golfbaan als 

ballenzoeker voor golfers, en hij begon ervan te dromen om te golfen en genoeg geld te verdienen 

om een fiets te kopen. Hoe meer hij droomde, hoe meer hij dacht: ‘Waarom niet?’ Hij maakte een 
golfclub van een guavetak en een stuk pijp en maakte vervolgens van een leeg blikje een bal. 

Vervolgens groef hij twee kleine kuiltjes in de grond en sloeg de bal ertussen heen en weer. Hij 

beoefende zijn ‘golfspel’ met dezelfde intensiteit als zijn werk in de suikerrietvelden, en hij werd 
er goed in - heel goed zelfs. In zijn eenendertig jaar als professioneel golfer won Juan ‘Chi Chi’ 
Rodríguez heel veel grote toernooien, en hij was de eerste Puerto Ricaan die werd opgenomen in 

de World Golf Hall of Fame. Wat kunnen we van hem leren? Twee dingen: 1) Wees bereid om 

klein te beginnen. De Bijbel zegt: ‘Want wie veracht de dag van de kleine dingen?’  2) Wees bereid 
om groot te denken, omdat je een grote God dient (zie Efez. 3:20). 
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