
Het Woord voor Vandaag – week 16 

Maandag 15 april 

‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in…’ (Deut. 6:6-

7)(NBV21). 

 

Geef kinderen overtuigingen om naar te leven. 

Probeer jij, als je een ouder bent, je kinderen achter slot en grendel te houden om ze uit de problemen 

te houden? Of probeer jij, als je leraar bent of leider van een kinderclub, de kinderen strikte regels op 

te leggen? Het zal niet werken. Je houdt ze niet uit de problemen, die stel je gewoon uit. Dingen als 

tijdstip van thuiskomen, kledingkeuzes, internetgebruik en een beetje toezicht op hun vrienden 

maken deel uit van goed ouderschap en goed leidinggeven. Maar wanneer je zelf niet in de buurt 

bent om hen te bij te sturen, dan hebben ze goede principes nodig om naar te leven. En die principes 

kun je vinden in Gods Woord: ‘Hou de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze 

uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 

Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van 

uw huis…’ (v. 6-9). Is het niet opmerkelijk hoe elke volgende generatie de vorige ouderwets en 

achterhaald vindt? En dat is helemaal niet zo erg. Elke generatie gelooft dat er een betere manier is 

om dingen te doen, en dat is de basis voor vooruitgang. Daarom duurt de reis van Amsterdam naar 

New York slechts zeven uur met het vliegtuig, in plaats van drie weken met een zeilschip. Gods Woord 

kan de toets van kritisch onderzoek doorstaan. Dus leg je kinderen niet het zwijgen op, maar nodig ze 

gerust uit om van alles te vragen en aannames ter discussie te stellen, en help hen vervolgens tot 

solide Bijbelse overtuigingen te komen om naar te leven. Als iemand die voor kinderen zorgt, kun je 

ze geen groter geschenk geven. 

 

Dinsdag 16 april 

‘… geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen’ (Deut. 4:9)(NBV21). 

 

Je tijd is beperkt. 

Laten we lezen wat God zei tegen de ouders die het beloofde land binnengingen: ‘Wees 

gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien. 

Houd het uw leven lang in gedachten en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen’ (v. 9)(NBG). 

Let hier op de volgorde. Let eerst op jezelf en geef het vervolgens door aan je kinderen. Of jij in staat 

bent om de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd te beïnvloeden en te vormen, is gebaseerd 

op je geloofwaardigheid bij hen. Wanneer de beginselen waarnaar jij leeft vreugde, vrede, kracht, 

vriendelijkheid, discipline en succes voortbrengen, zullen de kinderen die naar je opkijken je serieus 

gaan nemen. En je hebt maar een beperkte tijd tot je beschikking. Er zijn vaardigheden die je in de 

vroege kinderjaren kunt leren, maar die later veel moeilijker zijn aan te leren. Heb je je ooit afgevraagd 

waarom het zo eenvoudig is om kleuters elke taal te leren die ze horen? En ze kunnen het perfect 

leren, zonder ook maar een spoor van hun eigen accent. Vijftien jaar of meer later zal ze dat veel 

lastiger vallen. Dit wordt verklaard door een proces dat ‘foneemcontractie’ wordt genoemd (een 

foneem is een verzameling klanken). Het strottenhoofd van een jong kind vormt zich op een bepaalde 

manier om alle geluiden te kunnen maken die het leert gebruiken. Het blijft dan die vorm houden 

waardoor het onmogelijk of een flinke uitdaging wordt om in latere jaren andere klanken te vormen. 

Met de houding van een kind ten opzichte van ouderlijk leiderschap en de (bege)leiding van 

verzorgers werkt het op dezelfde manier. Daarom is het essentieel om tijdens de voorschoolse en 

eerste jaren ‘de wil vorm te geven’ door thuis een balans te vinden tussen onvoorwaardelijke liefde 

enerzijds en consequent onderricht en standvastigheid anderzijds. Als je die kans mist, kunnen de 

puberjaren zwaarder zijn dan nodig. 

 



Het Woord voor Vandaag – week 16 

Woensdag 17 april 

‘Zonder Mij kun je niets doen’ (Joh. 15:5)(NBV21). 

 
Je hebt Gods hulp nodig. 

Zelfhulpboeken en motiverende sprekers zijn als cheerleaders die aan de zijlijn staan en schreeuwen: 

‘Je kunt het!’ Ze kunnen behulpzaam zijn, maar als de ‘jij kunt het’-filosofie altijd waar was, zouden 

we God niet nodig hebben. Paulus begreep dit. Daarom schreef hij: ‘Ik ben tegen alles bestand door 

Hem die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13). Het ontdekken van Gods wil vereist geloof in het onmogelijke en 

een kinderlijke afhankelijkheid van Hem. De Bijbel staat vol met mannen en vrouwen die hun 

bestemming hebben gevonden in de volmaakte wil van God door dingen te doen die ze normaal 

gesproken onmogelijk zelf hadden kunnen doen. Denk aan: 1) Noach en zijn onmogelijke project. 

Noach kreeg de opdracht om een schip ter grootte van een vliegdekschip te bouwen - met de hand - 

en aan land! 2) Abraham en zijn onmogelijke belofte. Op negentigjarige leeftijd, na jaren zonder 

succes geprobeerd te hebben vader te worden, vertelde God hem dat zijn kinderen zo talrijk zouden 

zijn als de sterren aan de hemel en het zand van de zee. 3) Maria en haar onmogelijke zwangerschap. 

Stel je voor dat je tegen je aanstaande man zegt: ‘Ik ben zwanger en de vader van de baby is de heilige 

Geest.’ God heeft altijd gewone mensen uitgekozen om buitengewone dingen te doen - en ze hadden 

allemaal één ding gemeen. Ieder van hen werd geroepen om deel uit te maken van iets dat groter 

was dan henzelf. En omdat ze bereid waren om zich aan God over te geven en toestonden dat zijn 

doeleinden in hen geopenbaard zouden worden en door hen tot vervulling zouden komen, gebruikte 

Hij ze op verbazingwekkende manieren. God heeft er plezier in om via ons dingen te doen die alleen 

Hij kan doen, zodat Hij uiteindelijk alle glorie, eer en lof zal ontvangen. 

 
Donderdag 18 april 

‘Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde’ (1 Kor. 

12:18)(NBV21). 

 
Gebruik de gave die God je heeft gegeven. 

Een gerespecteerd bijbelleraar zegt: ‘Omdat mijn familie zo groot is, trekken we lootjes om te zien 

voor wie we kerstcadeautjes gaan kopen. Toen ik een keer met kerst mijn cadeau opende, was ik 

teleurgesteld; daarna keek ik naar mijn tweelingbroer die twee leuke cadeaus kreeg. Mijn vrouw 

voelde mijn teleurstelling, kwam naar me toe en zei: ‘Geeft niet, joh. We ruilen het thuis wel om voor 

iets dat jij leuker vindt.’ Hetzelfde gebeurt in het Lichaam van Christus. We openen de geschenken 

(gaven) die God aan ons gegeven heeft, maar kijken meteen wat iemand anders ontvangen heeft. 

Wanneer we naar onze gave kijken, zijn we er niet blij mee en denken meteen: ik weet het, ik ruil het 

in voor iets dat ik leuker vind. Daarom lopen er zoveel mensen rond die beweren apostel, profeet of 

leraar te zijn. Ze wisselen gaven uit.’ Het is niet aan jou om te beslissen welke gave God jou geeft. God 

‘heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde.’ Soms duurt het 

jaren voordat je je gave ontdekt en ermee aan de slag gaat. Aas niet op de gave van iemand anders, 

maar wees dankbaar voor je eigen gave en vraag of God die wil gebruiken om zoveel mogelijk mensen 

te zegenen. En als je er vragen over hebt, kijk dan eens in de Bijbel. Paulus zegt: ‘… wanneer Hij iemand 
roept, maakt Hij dat niet ongedaan’ (Rom. 11:29). ‘We hebben verschillende gaven…’ (Rom. 12:6). ‘… 
iedereen van jullie heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die’ (1 Kor. 7:7). ‘Al 

deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk 

toebedeelt zoals Hij wil’ (1 Kor. 12:11). Gebruik dus de gave die God aan jou heeft gegeven. 
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Vrijdag 19 april 

‘… dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Matt. 6:33)(NBV21). 

 

Eigenwaarde. 

Wanneer je Gods Woord leest, ontdek je hoe Hij over je denkt. Langzaamaan beginnen je 

herinneringen te genezen, wordt je eigenwaarde hersteld en handel je niet langer vanuit een te 

laag zelfbeeld. Wanneer dat gebeurt, geloof je niet langer dat ‘ieder ander gezelschap te 

prefereren is boven het mijne’. Uit een onderzoek onder zogenaamd gelukkige koppels bleek dat 

meer dan 50 procent zei dat ze niet opnieuw met dezelfde persoon zouden trouwen. Waarom 

niet? Omdat andere mensen niet het ultieme antwoord zijn op eenzaamheid. Dat is het hebben 

van een doel! De apostel Johannes was een gevangene op het eiland Patmos toen God hem de 

heerlijkheden van de hemel liet zien en hij het boek Openbaring schreef. Paulus zat in zijn eentje 

in een Romeinse kerker toen hij de helft van het Nieuwe Testament schreef. God deed een deel 

van zijn beste werk toen Hij alleen was en niemand hem toejuichte. Daarom prees Hij zichzelf en 

zei dat het zeer goed was (zie Gen. 1:31). Kun jij dat ook? Het is fijn wanneer anderen over je te 

spreken zijn, maar wanneer je over jezelf te spreken bent, weerspiegelt dat je mening over jezelf 

- en dat is degene met wie je elke dag te maken hebt. In wezen bewijzen mensen die uit je leven 

verdwenen zijn je een goede dienst. Ze hebben je namelijk geleerd hoe je alleen kunt zijn en ervan 

kunt genieten! Ergens voorbij eenzaamheid is er een tevredenheid geboren uit noodzaak. 

Wanneer je opties in het natuurlijke opraken, zul je merken dat er deuren voor je opengaan in 

het geestelijke rijk. Werk dus aan het verdiepen van je relatie met God. Al doende zul je vreugde 

vinden en ook eigenschappen ontwikkelen die je aantrekkelijk maken voor de juiste mensen. 

Daarom zei Jezus dat als je ‘het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid eerst zoekt, al die andere 

dingen je erbij gegeven zullen worden’ - inclusief eigenwaarde. 

 

Zaterdag 20 april 

‘Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle 

opzichten goed in de hand heeft’ (Jak. 3:2)(HetBoek). 

 

Doe een muilband om! 

De Bijbel heeft veel te zeggen over de gevaren van de tong. Jakobus wijdt een heel hoofdstuk aan 

dit onderwerp: ‘Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij 

zichzelf in alle opzichten goed in de hand heeft.’ Een aspect van zelfbeheersing om goed te 

overwegen! De Griekse wijsgeer Publius zei: ‘Ik heb vaak spijt gehad van mijn uitspraken, maar 

nooit van mijn stilzwijgen.’ En romanschrijver William Edward Norris schreef: ‘Wil je op je 

woorden passen neem dan het volgende in acht: tegen wie je spreekt en over wie, en hoe, en 

wanneer en waar.’ Koning David zegt het als volgt: ‘Ik moet mij beheersen en mijn tong voor 

zonde behoeden, mijn mond met een muilband bedwingen’ (Ps. 39:2). Dat is wat er nodig is: een 

muilband! David heeft het over een bewuste keus om op te letten wat je zegt. Denk bijvoorbeeld 

eerst na. Wacht even voordat je iets zegt, en bedenk alvast hoe je gaat reageren. Kloppen je 

woorden of zijn ze overdreven? Vriendelijk of snijdend? Onnodig of noodzakelijk? Dankbaar of 

klagerig? Wat je vandaag niet zegt, hoef je morgen niet uit te leggen. Praat ook gewoon eens wat 

minder. De kans dat je in de problemen komt, neemt exponentieel toe wanneer je te veel praat. 

Dat is de reden waarom dwangmatige praters het vaak moeilijk vinden om vriendschappen te 

behouden. Spaar je verbale energie. En begin vandaag nog. Je hebt al genoeg gelezen om je tong 

in bedwang te houden. Dus doe nu die muilband maar om - en kijk hoe het je leven verrijkt. 
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Zondag 21 april 

‘Laat ze toch, die blinde blindengeleiders!’ (Matt. 15:14)(NBV21). 

 

Een leider kiezen. 

Er zijn genoeg goede leiders overal - en die kunnen we met een gerust hart volgen. Maar hoe zit 

het met de ‘blinde gidsen’ waar Jezus het over heeft? Hier zijn enkele signalen die je kunnen 

helpen deze te identificeren en te vermijden: 1) Inflexibiliteit. Ware leiders hebben een leergierige 

geest en het hart van een dienaar. Ze verheugen zich over je groei en worden niet bedreigd door 

je ontwikkeling. Ze zullen niet proberen je ‘in het nest te houden’ wanneer het duidelijk is dat je 

klaar bent om uit te vliegen. 2) Elitarisme. Pas op voor de ‘wij-alleen-hebben-gelijk’ houding. 

Wanneer iemand andere leden van Gods verloste familie niet kan erkennen en er niet mee om 

wil gaan, is er iets mis. Het woord exclusief is vaak een ander woord voor paranoïde. 3) 

Hebzuchtigheid. Hier is Gods norm voor leiderschap: niet er zelf beter van willen worden maar 

belangeloze toewijding (zie 1 Petr. 5:2). De Bijbel zegt ook dat goede leiders ‘dubbel worden 

beloond’ (1 Tim. 5:17), wat twee keer zoveel betekent. Maar pas op voor degenen die leren dat 

je je zaad alleen in hun veld moet zaaien en nergens anders. 4) Aanspreekbaarheid. Pas op voor 

de onaantastbare ‘ik-ben-Gods-gezalfde’-types. Hoe begaafd we ook zijn, we hebben allemaal 

blinde vlekken en van tijd tot tijd moeten mensen leiders ergens op kunnen aanspreken en ze 

raad kunnen geven. Salomo zei: ‘… wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij 
heeft niemand die hem op de been helpt’ (Pred. 4:10). Dit is wat Jezus zei over de religieuze leiders 

van zijn tijd: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden 

uitgerukt. Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze 

samen in een kuil’ (Matt. 15:13-14). Bij het kiezen van een leider heb je geen blinde, 

haantjesgedrag vertonende leider nodig; je hebt er een nodig met een dienende geest. 
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