Het Woord voor Vandaag — week 27

Maandag 3 juli
‘We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw...” (2 Kor. 4:8)(NBV21).

Wanneer je wordt aangevallen (3).

Satan kan je altijd en overal aanvallen. Als je hem wilt verslaan, zijn hier enkele beproefde en
echt Bijbelse principes om na te volgen: 1) Bewaak je denken. Je zult nooit verslagen worden
zolang je overwint in je denken; dat is de bakermat van alles wat je doet. Satan weet dat, en hij
zal proberen je gedachten alle kanten op te laten gaan zodat je je niet kunt concentreren op wat
belangrijk is. Zorg dat hij die kans niet krijgt. Probeer je meer te focussen. Jesaja zei:
‘Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt’ (Jes. 26:3)(NBG).
2) Houd van mensen maar vertrouw op God. Leef naar de tekst: ‘Beter te schuilen bij de Heer
dan te vertrouwen op mensen’ (Ps. 118:8). Wanneer de duivel je kwaad wil doen, zal hij daar
vaak mensen voor gebruiken. Je ‘vijand’ is dan iedereen die probeert de wil van God in je leven
te dwarsbomen, dus zorg dat je in de gaten krijgt wie dat zijn en vermijd die mensen. God heeft
ons nooit opgedragen mensen (volledig) te vertrouwen; Hij heeft ons opgedragen mensen lief te
hebben - en Hem te vertrouwen. Let op dat verschil, want je overwinning hangt ervan af. 3)
Geef nooit op. Jezus zei: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet
geschikt voor het koninkrijk van God’ (Luc. 9:62). Je dromen en doelen zijn elke strijd, elke prijs
en elke wachttijd waard. Je geloof is wat Satan verslaat. Herinner je je Jozef nog? Elke dag van
tegenspoed was slechts een nieuwe stap richting de troon. Dus, blijf doorgaan en geloven, want
er ligt een overwinning in het verschiet!

Dinsdag 4 juli
‘Als je in tijden van nood de moed verliest, hoe gering is dan je kracht’ (Spr. 24:10)(NBV21).

Wanneer je wordt aangevallen (4).

De afgelopen dagen hebben we het gehad over hoe we kunnen omgaan met eventuele
aanvallen van Satan. Dus als je vandaag wordt aangevallen, kun je het volgende doen: 1) Wees
sterk. Het leven is een aaneenschakeling van gevechten, wat betekent dat het ook een
aaneenschakeling van overwinningen kan zijn. ‘Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld
heerst’ (1 Joh. 4:4). Put uit Gods kracht die in je zit. Hij verlangt ernaar je te laten zien wat Hij
voor je kan doen. ‘Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten,’
zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat
zouden mensen mij kunnen doen?’ (Hebr. 13:5-6). Zie je dat? ‘Hij heeft gezegd... zodat wij vol
vertrouwen kunnen zeggen’! Er schuilt kracht in zijn Woord wanneer je het uitspreekt, het
gelooft en ernaar handelt. 2) Vertrouw op Gods wijsheid. Jezus zei: ‘Bedenk wel dat jullie je
verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die
door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken’ (Luc. 21:14-15).
God heeft je twee dingen gegeven die altijd werken: jouw mond en zijn wijsheid. Wanneer zich
onverwachte dingen voordoen, dan weet de heilige Geest in jou daar wel raad mee en zal Hij
door je heen spreken, dus ga op Hem vertrouwen. 3) Vertrouw erop dat God de aanval kan
stoppen. De Bijbel zegt: ‘Wereldwijd bant Hij oorlogen uit...” (Ps. 46:9). God heeft alles onder
controle. Hij is groter dan waar jij ook maar mee te maken hebt, en jij bent op dit moment in zijn
gedachten. Je tranen, je angsten en je pijn zijn door Hem opgemerkt - en Hij zal je
tegemoetkomen.
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Woensdag 5 juli
‘... maar wij worden bijgestaan door de Heer, onze God, die voor ons strijdt’ (2 Kron.
32:8)(NBV21).

Wanneer je wordt aangevallen (5).

De nieuwe geboorte zorgt voor een strijd tussen je oude natuur en je nieuwe natuur, en je moet
leren hoe je die strijd voert. De afgelopen dagen hebben we gekeken naar Bijbelse strategieén
om te winnen. Hier zijn er nog een paar: 1) Vul je denken met Schriftgedeelten. David zei:
‘Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende’ (Ps. 119:92). Je gedachtewereld is
als grond; elk zaadje dat je plant, goed of slecht, zal er groeien. Wanneer je woorden van God
plant, zaai je energie, leven en hoop in je geest. Gods woord is als een vaccin; het ontneemt
Satan zijn macht om je te besmetten met angst en ongeloof. De psalmist zei: ‘... hij draagt de
wet van God in zijn hart en zijn voeten struikelen niet’ (Ps. 37:31). 2) Zoek contact met anderen.
‘Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer een keer in het lot van Job en Hij gaf
hem het dubbele van wat hij eerder bezat’ (Job 42:10). Klinkt dat vreemd? Misschien wel in het
koninkrijk der mensen, maar niet in het koninkrijk van God. Jij bent de oplossing voor het
probleem van iemand anders, en wanneer jij je uitstrekt naar hen, zal God zich uitstrekken naar
jou (zie Efez. 6:8). Probeer maar eens. 3) Vergeet niet dat seizoenen veranderen. David zei: ‘Met
tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’ (Ps. 30:6). Deze aanval duurt
niet eeuwig - de morgen komt eraan! Mensen veranderen en omstandigheden veranderen.
Begin dus te geloven dat God verandering kan brengen.

Donderdag 6 juli
‘Maar ik heb de goede strijd gestreden...” (2 Tim. 4:7)(NBV21).

Wanneer je wordt aangevallen (6).

Hier zijn nog drie dingen om in gedachten te houden wanneer je wordt aangevallen: 1) Je bent
niet de enige. In een brief aan vervolgde gelovigen zei de apostel Petrus: ‘Stel u tegen hem [de
vijand] teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter
wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan’ (1 Petr. 5:9). We staan allemaal op hetzelfde
slagveld, maar de duivel wil je er graag van overtuigen dat jij de enige bent die ooit zoiets heeft
meegemaakt. Want dan voel jij je een mislukkeling en sluit je je af van de kracht en steun die
voortkomt uit de gemeenschap met andere gelovigen. Wees wijs; trap daar niet in. 2) Verwijder
alle belemmeringen. De apostel Johannes schrijft: ‘Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons
niet aanklaagt, kunnen wij ons vol vertrouwen tot God wenden’ (1 Joh. 3:21). We zondigen
allemaal - de fout ligt in het proberen dat te verdoezelen, want ‘wie zijn fouten verbergt, zal
geen voorspoed kennen’ (Spr. 28:13). Als je voortdurend worstelt en verslagen wordt, vraag
God dan om je te laten zien waar het probleem zit, put uit zijn genade en reken ermee af. 3)
Geef niet op. ledereen kan aan een marathon beginnen, maar alleen een topper voltooit hem.
De apostel Paulus schrijft: ‘lk heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof
behouden’ (2 Tim. 4:7). leder van ons ervaart tegenspoed. Maar zij die sterk blijven tot aan de
eindstreep krijgen de beloning. Houd dus het tempo erin en besluit tot het einde toe vol te
houden. Bestudeer de levens van mensen als David, Ester, Debora en Paulus. Herinner jezelf
eraan dat hun God ook jouw God is, en Hij heeft beloofd je te helpen overwinnen.
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Vrijdag 7 juli
‘Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan
en vrucht te dragen, blijvende vrucht’ (Joh. 15:16)(NBV21).

Stel je prioriteiten vast.

Om Gods plan voor je leven te kunnen vervullen moet je duidelijke prioriteiten stellen en daar
elke dag naar leven. Auteur Edward de Bono zei ooit: ‘Een conclusie is de plek waar je moe werd
van het denken.” Jammer genoeg komen veel mensen op die basis tot prioriteiten. Dat moet je
niet willen. Evenmin wil je anderen jouw agenda of prioriteiten laten bepalen. Er bestaan vele
manieren om prioriteiten te stellen. Maar het belangrijkste is dat je plan altijd in
overeenstemming moet zijn met Gods wil voor jou (zie Hebr. 13:20-21). Jezus zei: ‘Ik heb u
uitverkoren en u aangesteld opdat u gaat en vrucht draagt, en opdat uw vrucht blijft.” Besef dus
dat God je heeft uitverkoren en aangesteld voor een bepaalde taak. En besef ook dat ‘blijvende’
vrucht je doel in het leven moet zijn. Zaken als geld en invloed kunnen je helpen, mits je ze goed
gebruikt, maar ze mogen nooit je doel zijn of het verlangen van je hart. Dus, hoe kun je de juiste
prioriteiten stellen? Naarmate je jezelf beter leert kennen, is het goed om je te concentreren op
je sterke punten en de dingen die het beste gebruik maken van je door God gegeven
vaardigheden. Bedenk wat voor jou werkt en iets oplevert. Denk na over wat je het leukst vindt
en het beste doet. Dat zijn je belangrijkste gaven. Gebruik de 80/20 regel. Zet je voor 80 procent
in voor de belangrijkste 20 procent van je activiteiten. Conclusie: Jezus zei dat je je aandacht
moet geven aan de gebieden die de meeste vrucht dragen.

Zaterdag 8 juli
‘Houd je ogen gericht op de weg voor je...” (Spr. 4:25)(HB).

Laat je niet afleiden.

Wil je de taken die God je gegeven heeft een beetje goed kunnen doen, zorg dan voor zo min
mogelijk afleidingen. Dit is niet gemakkelijk, want vaak worden we tegenwoordig dagelijks
overspoeld met mailtjes, apps en tweets. Maar het is wel goed om te doen. Hoe? Door de
discipline op te brengen om je prioriteiten in praktijk uit te werken. Doe niet eerst de
gemakkelijke dingen, of de moeilijke, of de dringende. Doe de belangrijkste dingen eerst - de
activiteiten die je het meest opleveren. Zo houd je afleiding tot een minimum beperkt.
Bescherm jezelf ook tegen afleiding. Een leider schrijft: ‘Ik heb tijdsblokken nodig om zonder
onderbrekingen te kunnen nadenken. Ik heb inmiddels de kunst onder de knie om mezelf zo
nodig niet beschikbaar te maken en naar mijn ‘denkplek’ te gaan, zodat ik zonder
onderbrekingen kan werken, maar ik ben me altijd bewust van de spanning tussen mijn
behoefte om als leider toegankelijk te blijven voor anderen en mijn behoefte om me van hen
terug te trekken om na te denken.’ Jezus trok zich vaak terug van activiteiten en bad (zie Luc.
5:16). Om de behoeften van mensen te kénnen, bracht Hij tijd door met mensen. Om in de
behoeften van mensen te voorzién, bracht Hij tijd door met God, in gebed. Daardoor was Hij
altijd op de juiste tijd op de juiste plaats met de juiste mensen, en deed Hij de juiste dingen. En
dat zou jij ook moeten doen! Als je van nature teruggetrokken bent, zorg dan dat je vaker onder
de mensen komt. Als je altijd in de weer bent, trek je dan af en toe terug zodat je opgefrist en
met hernieuwde focus weer kunt doen waartoe God je geroepen heeft. ‘Houd je ogen gericht
op de weg vAor je en dwaal niet af naar links of rechts. Houd goed in de gaten waar je voeten
gaan, zodat de weg die je volgt de goede is. Doe geen stap naar links of rechts en zet geen voet
op de verkeerde weg’ (Spr. 4:25-27)(HB).
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Zondag 9 juli
‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’ (Marc. 9:23)(NBV21).

Niet gehinderd door je eventuele beperkingen.

Mensen zonder beperkingen weigeren de dingen te accepteren zoals ze zijn. Dat komt omdat zij
ze zien zoals ze kunnen zijn. In plaats van te zeggen: ‘Het kan niet,” staan ze op in geloof en
zeggen: ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft.” Mensen die niet worden gehinderd door hun
eventuele beperkingen hebben zo hun fouten en ervaren mislukkingen, net als ieder ander. Het
verschil is dat zij in geloof naar de rand van de afgrond lopen, wetend dat één van de twee
dingen zal gebeuren wanneer zij daar aankomen. God zal of vaste grond onder hun voeten
geven of hen leren vliegen. Met andere woorden, zij maken gebruik van Gods onbeperkte
krachtbron. De schrijver van het boek Hebreeén beschrijft mensen zonder beperkingen als volgt:
‘Die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun
beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht onthnamen en
ontkwamen aan de houw van het zwaard; die in zwakheid kracht ontvingen; in de oorlog
machtige helden werden...” (Hebr. 11:33-34). Deze mensen begonnen zwak, maar werden sterk.
Hoe? ‘Door hun geloof.” Zij bezaten het soort geloof dat ongeacht overmacht, obstakels en
oppositie verklaart: ‘Ik ben wie God zegt dat ik ben, ik heb wat God zegt dat ik heb, en ik kan
doen wat God zegt dat ik kan.” Er is een verhaal over een oude voorman die hard werkte en van
zijn arbeiders hetzelfde verwachtte. Op een dag zei een van hen: ‘Weet u niet dat Rome ook niet
in één dag is gebouwd? Lachend antwoordde hij: ‘Ja, maar daar was ik geen voorman.” Vraag
vandaag of God je helpt boven je angsten uit te stijgen en je minder te laten leiden door je
beperkingen.
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